Op U stel ik altijd mijn hoop,
omdat ik vertrouw op uw goedheid. Ps 25

i

VROOM AANDENKEN AAN
Petrus MAES

geboren te Erwetegem op 22 september 1895 en

vredig in de Heer ontslapen te Zottegem op 25

september 1984, bewust gezalfd met de H. Olie
der zieken en gevoed met de H. Teerspijze.

Heer God, Gij spoort ons aan
de wegen te betreden

die recht naar U toeleiden.
Overstroom ons met uw genade :
dat wij ons niet beter achten
dan de anderen

en tegenover iedereen
rechtvaardig zijn.

(openingsgebed 26e zondag)

Zachtmoedig en eenvoudig gelovig,
zoals hij onder ons leefde,

zo is Petrus ook heel stillekens

naar zijn Schepper teruggekeerd.
Ondanks zijn kleine gestalte

heefi hij het zware werk gedaan

van fosse-man en boer-alleen.

Rustig maar gestadig werkend

met de wijsheid : « niets dat brandt »,
was hij steeds tot dienst bereid,
maekte hij tijd voor de anderen.

Tot op gevorderde leeftijd bleef hij

de bescheiden grafmaker rond de kerk

en de tuinman bij zijn zuster.

Gelaten droeg hij ziekte en oude dag
en op de vraag : « hoe is 't er mee
antwoordde hij dankbaar : « goed ».

Laat hem nu genieten, Vader,

het loon van de gerechtigen.

En zegen met uw beste zegen
allen die hem thuis en in de kliniek
in uw Naam hebben welgedaan.

»

O. L. Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

mevrouw Tomas-Maes Emilie,

zijn Neven en Nichten.

zijn zuster.

de families Maes - Aerts - Van Sterthem - De

Bleker.

danken voor de gebeden
en deelneming in de rouw.

De Beiaard




