" Het was ook uw roeping, want ook Christus
heeft lijden doorstaan. Hij heeft geleden om uwent-
wil en u een voorbeeld nagslaten, opdat gij in
zijn voetstappen zoudt treden”’ .

( Petrus, apostal van de Heer )

Gedenk in uw gebeden de ziel
van de Heer
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Achter een lange lijdensweg komt God zo juist een
punt te plaatsen. Welke zorg hij ook nodig had
en welk medeleven hij bij allen ook wekte voor
zijn ziekte, toch hadden we hem nog graag wat
bij ons gehouden. Wat er ook zii, wij geloven dat
wat de Meester van het leven beslist, wel gedaan is.
Edmond, uw afscheid valt ons pijnlijk. Gij hady
hulp en steun nodig, maar hoe eigenaardig het
ook schijnt, gij waart een steun voor ons. Uw
levensmoed en de manier waarop gij de last van
uw kwaal wilde kamoetleren maakte ons beschaamd
als wij durfden klagen vcor een al te menselijk
ongemak. In die moed hebben wij ontdekt dat God
heeft gewerkt, niet om U neer te diukken, maar om
U het hoofd te helpen rechthouden. Gij hebt voor
Uw gezin meer gedaan dan Uw viienden, die nog
dagelijks naar hun werk gaan en ‘s avonds moe
tauiskomen. Het lijden begrijpt de gewone mens
niet. Dat was Uw arbeid, die gij te verrichten hadt

En gij hebt dat werklustig aangepakt, echt met de
hoop voor de Uwen iets te kunnen doen. Ook
vandaag zien wij er nog de resultaten nist heel en
al van, maar wij geloven dat die arbeid, nog
kostbaarder dan het gebed van een gezonde meng
teeds hier op aarde zal uitbetaald worden aan hen
Voor wie ge het wilde doen. Het is niet het loon
van rijkdom en gemakkelijk leven, dat de Goddelijke
Werkgever aan Uw naastbestaanden zal uitbetalen
maar diezelfde levensmoed en dat echt kristelijk
geloof, dat tot alles in staat is. Uzelf is het reeds
gegeven nuvan Gods weldaden te genieten.Mochten
wij allen zonder uitzondering tot U zeggen : " Tot
weerziens!

In deze dagen. teiwyl alles nog herinnert aan
zijn heengaan, voelen wij de behoefte God ten
Zijne gunste toe te spreken: “Heer, wij bevelen U
de ziel aan van Uw dienaar Edmond. Moge hjj
gestorven voor de wereld, laven voor U; en wat hij
tijdens zijn aardse leven uit zwakheid heeft bedreven
wil dat in Uw grote barmhartigheid uitwissen. Door
Christus onze Heer" .
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