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Van ons ging heen, om voor eeuwig
in Godsliefde te verblijven, de ziel van

MEVROUW

Julienne MAHAUDEN

echtgenote van Robert DE SCHUYTENEER
die te Geraardsbergen het levenslicht zag
op 19 januari 1905
en er ons ontviel op 8 januari 1994,
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten
en de Pauselijke zegen

De kinderen, klein-, achterkleinkinderen en
defamilies DE SCHUYTENEER,
MAHAUDEN, LAMBRE en

D AU GE voor de blijken van innige
deelneming.

Heer,

boven alles wat het leven mij als hoogste gevoel kon bieden;
heb ik steeds als duurbaar goed hier op aarde

uw liefde gezocht.

Doorheen blije en droeve dagen,

heb ik het geloof en het betrouwen in uw goedheid bewaard.

Heer,

Gijweetallesvan mijn leven: mijn oprecht zoeken om U trouw
te blijven; Uw gebed van naastenliefde daadwerkelijk te
beleven.

Heer,

mochtiknuin dit ultieme momentin U een

barmhartige Vader ontmoeten.

Mijn afscheid van dit aardse leven omvat ook een
diepgenegen en dankbaar vaarwel aan allen die voor mij goed
zijn geweest.

Mochtde gedachtenis aan mij van familie, vrienden en
gekenden bij hen in ere blijven.

Ik vraag u allen een vroom gebed die mijn ziel op haar
tocht naar de eeuwigheid zal begeleiden

Heer, geef haar nu de eeuwige rust.
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