Ik ben de verrijzenis en het leven,
Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

T

GEDENK IN UW GEBED
DE HEER
ROBERT MAHIEU

geboren te Oudenaarde op 4 mei 1904
en aldaar overleden op 28 oogst 1974.

Midden in het leven komt soms de dood,
op een ogenblik dat men het niet verwacht.

Slechts enkele dagen na zijn broer Romain,
die hij nog naar het graf begeleidde, komnt
voor Robert de plotse overgang van leven
naar eeuwig leven.

Wij bidden de Heer van alle leven, dat Hij
hem moge opnemen in het eeuwig geluk. Hij
was immers een rechtschapen man, zijn
goedheid en gedienstigheid maakte hem ge-
liefd bij zijn familie en vele vrienden. Met
een eenvoudige hartelijkheid was hij graag
bij de mensen. Zijn geloof en vertrouwen
staan er borg voor dat hij in Gods liefde wordt
opgenomen. Wij danken U, God voor al het
schoonmenselijke dat van hem is uitgegaan.

Dierbare broers, familie en vrienden, het
afscheid komt zo onverwacht en pijnlijk door

dit ongeval. |k dank u allen voor de vrien-
delijkheid en de gebergenheid die ik bij u
altijd vond. Gij waart de zon die aan mijn
leven warmte en vreugde hebt gegeven. Wil
mij in uw gebed blijven gedenken dan blij-
ven wij met elkaar verbonden in Gods liefde.

O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor mij.

Mw Romain MAHIEU-MOERMAN en schoon-
dochter,

De Hr en Mw Benoit MAHIEU-DE WAELE,
kinderen en kleinkinderen,

De Hr en Mw Leon MAHIEU-NOTERMAN,

De Hr en Mw Theodoor MAHIEU-DE WAELE,
kinderen en kleinkind,

De kinderen en kleinkinderen van t Arthur
DECLERCQ-MAHIEU,

De kinderen en kleinkinderen van t Gentiel
BAERT-MAHIEU,

De kinderen en kleinkinderen van 1 Georges
MAHIEU-NOTERMAN-VAN DORPE,

De families MAHIEU-DE CRAEYE en
DE MEULEMEESTER-DE BAETS,

danken U voor de blijken van deelneming
In rouw en gebeden.

DRUKK. DE MEESTER-OUDENAARDE




