O Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik !
’ (Navolging van Christus)

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER
ALBERT MALAISE

echtgenoot van Mevrouw

MARIE - IDA BAGUET
geboren te Nederbrakel op 22 augustus 1904
en godvruchtig overleden te Haine-St.-Paul,

op 19 november 1976,

gesterkt door de H.H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

God mengt het geluk van deze aarde met
bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden
zoeken dat niet bedrieglijk is.

De dood geeft de mens heilzame lessen. Hij
leert ons hoe klein wij zijn voor de ogen
van God, hoe kort het leven is tegenover de
eeuwigheid. Hij spaart niemand.

In deze overtuiging heeft deze eenvoudige
man geleefd. Na een leven met zware beproe-
vingen heeft hij jarenlang de ziekte met veel
verdraagzaamheid doorstaan, steunend op de
liefde van zijn beminde vrouw en met het
hart vol erkentelijkheid voor haar, die met
hart en ziel, dag en nacht, onvermoeid, hem
terzijde stond om hem te troosten en te hel-
pen. Uiteindelijk hebben zij samen gebeden
en gezegd dat Gods heilige wil geschieden
moest. De zware beproevingen hebben zij
aanzien als de wilsbeschikking van de Heer.

Thans komt voor Albert de tijd van rust en
zaligheid.

Hebt dank, liefste vrouw en familie, voor
uw onbegrensde liefde en toewijding geduren-
de mijn ziekte ; ik zeg U allen geen vaarwel
maar tot weerziens in de hemel bij onze ge-
liefden die ons zijn voorgegaan. Bidt allen
voor het eeuwig geluk van mijn ziel.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Marie-Ida BAGUET,
De families MALAISE, BAGUET,
VAN DER BEKEN en WATTEZ,

danken woor de blijken wan kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. De Ruyver, Brakel.




