“«Ik heb niet opgehouden te leven,
een nieuw bestaan is voor mij begonnen.»

g‘,

Wij gedenken
DE HEER

Emiel MALAISE

weduwnaar van Mevrouw
GERMAINE VAN LIERDE

Voorzitter van de Bond van de Derde Leeftijd
Houder van verschillende eretekens
Geboren te Brakel op 17 mei 1904
en zacht in de Heer ontslapen te Geraardsbergen
op 10 februari 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

«De wereld is een schouwtoneel: elk speelt
zijn rol en krijgt zijn deel» (Bredero). Zo ook
kreeg hij zijn deel. Vreugde, liefde en geluk,
alsook verdriet, eenzaamheid en pijn ont-
moette hij op zijn levensweg.

We hebben hem gekend als een man die door-
zichtig en stil steeds zorgde voor vrouw, kin-
deren, familie en vrienden; als iemand op
wiens hulp je steeds kon rekenen; als een
mens met een scherp verantwoordelijkheids-
besef en interesse voor elkeen.

Nu staan we voor ons afscheid met hem als
vader, grootvader, aanverwante, vriend, of
voorzitter van «De Bond». Het doet pijn.
Ook al konden we zijn heengaan door zijn
gezondheidstoestand, klinische opname en
behoorlijke leeftijd vermoeden.

We danken hem voor alles wat hij deed en
voor wie hij was.

Afscheid nemen wij met droefheid doch met
kristelijke aanvaarding.

De families MALAISE, VAN LIERDE, en
DE TEMMERMAN danken U
voor uw troostende blijken van deelneming.
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