DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
Felix MALAISE

echtgenoot van Mevrouw Suzanne MALAISE,

geboren te Nederbrakel op 29 september 1912
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 15 oktober 1980,
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

De dood van een geliefde treft ons al-
tijd in 't diepst van ons hart. Eén troost
hebben wij: we zijn niet voor goed geschei-
den. De dood is de overgang naar 'tleven
dat we allen later zullen delen.

De dood komt bij wijlen als een ver-
lossing. Na een werkzaam leven heeft de
dierbare overledene veel geleden. Pijnen en
ongemakken waren zijn dagelijkse kwellin-
gen geworden. Na een kort schijnbaar her-
stel is er aan zijn lijden een einde gekomen.

Op zijn tocht naar het eeuwig geluk
kunnen we hem nu nog doeltreffend helpen
door ons gebed. Hemelse Vader, Gij die de
oneindige goedheid zijt, wil ook aan onze
overledene het blijvend geluk schenken dat
Gij ons beloofd hebt door Jezus Kristus Onze
Heer.

Beminde echtgenote en kinderen, met een
laatste handdruk, waarin ik al mijn dank
heb samengevat ben ik plots van U weg-
genomen. Voor U en voor mij is deze lijdens-
weg beéindigd. lk wacht op U voor onze
eeuwige vereniging.

Beste familie en vrienden, het geluk is
hier toch zo broos en van korte duur. Dank,
en denkt ook gij nog eens aan mij.

De families
MALAISE, MALAISE, VAN DEN ABEELE,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen « Raoul » — Brakel




