GEDENK IN UW GEBEDEN
de ziel van Mevrouw

ida MALAISE

geboren te Nederbrakel op 28 juli 1882
en godvruchtig overleden te Brakel

op 28 april 1972, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken.

Zij was lid van de Bond van het H. Hart
en van de Confrerie van de H. Barbara.

Onze dierbare overledene heeft het geluk
gehad een hoge ouderdom te mogen bereiken.
Zij was nog van de oude stam, leefde met
een rotsvast geloof en was heel gelukkig
telkens zij thuis in de kommunie de Heer
mocht ontvangen. In gelovig vertrouwen was
zij dan ook bereid de Heer over de dood
heen te ontmoeten en was zij vol overgave
aan Gods H. Wil.

Daarom mogen wij ook bidden dat de Heer
van alle leven onze dierbare overledene zou
opnemen in Zijn Vaderhuis.

Beminde familieleden, ik dank U om uw
liefde en tedere zorgen. Blijft mekaar bemin-
nen en blijft ook verder betrouwen op Gods
goedheid. Bidt af en toe nog eens dat God
mij barmhartig weze.

H. Hart van Jezus, geef haar de eeuwige
vrede.

De families MALAISE-VAN CEUNEBROECK,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel




