De dood van de rechtvaardige is het einde
van de nacht en de dageraad van het ware
leven ; het einde van de smarten en de in-
gang van de zaligheid.

1..

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Julien, Omer MALAISE

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DER HEYDEN,

geboren te Nederbrakel op 30 april 1902 en

godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel
op 16 augustus 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Sinds jaren was beproeving en lijden het
lot van deze man. De dood betekent voor
hem het einde van een lange lijdensweg.
Zalig de mens die de beproevingen geduldig
verdraagt, want hem wordt de kroon van het
leven geschonken.

Dierbare echtgenote, hoe zwaar het offer
van mijn heengaan U ook moge wegen, blijf
niet wenen maar troost U bij de gedachte
dat onze scheiding slechts tijdelijk is en
dat gij in gedachte met mij verenigd blijft
als ge mij gedenkt in uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden, ook U dank
ik voor uw genegenheid en vraag ik nog om

een goed gebed voor de Algoede God.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families MALAISE, VAN DER HEYDEN,
VAN DER BEKEN, DE PESSEMIER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




