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Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Mariette, Clemence, Emilie

MALAISE

echtgenote van de Heer Germain Lemagie,

geboren te Elst op 13 maart 1933
en godvruchtig overleden in bet U.Z.
te Gent op 4 september 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij danken U, Heer God, voor deze vrouw,
die ons zo dierbaar en nabij is geweest en
die nu naar de hemel ging, bevrijd uit lijden
en beproeving die maandenlang baar 2waar
aandeel waren.

Wij danken U voor de kommer waarmee zij
haar echtgenoot, kinderen en pleegkinderen
heeft omringd. Zij beeft altijd bard gewerkt.

Maandenlang is zij opgenomen geweest in
de kliniek waar zij moedig de strijd om
het leven beeft gestreden en waar zij door
haar moed en geduld de zware last kon
dragen. Altijd hoopte zij er weer bovenop
te komen en bij baar geliefden te mogen
terugkeren. Maar haar weerstand verminder-
de geleidelijk en in bet begin van een nieuw

werkjaar is zij zacht en in vertrouwen op
God bij Hem gaan werken.

Wij echter blijven ontdaan achter om bet
grote wverlies dat zo een moeder voor ons
betekent. Jezus echter beeft ons in Ziin
lijden en dood getoond dat stervem geen
verlies is en dat de verbeerlijking maar
mogelijk is als men, zoals Hij, zijn kruis
opneemt.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en familie, dank wvoor al uw bezorgdhbeid
om wmij, vooral de maanden dat ik ziek was.
Het is altijd een troost te weten dat men
niet alleen staat in zijn ziek-zijn, maar dat
er zovelen zijn die meeleven. Ik dank ook
mijn vele wvrienden en bekenden die mij
bebben opgebeurd en getroost in de zware
momenten die ik heb doorgemaakt en ver-
werkt. God lone U allen. Moge de hoop
op het eeuwig weerzien bij de Vader sterker
zijn dan uw verdriet. Ons gebed voor elkaar
zal ons in deze liefde bevestigen.

De families
MALAISE, LEMAGIE,
DE PREZ, DE MEULEMEESTER

danken U wvoor uw medeleven en gebeden.

Namis :
dinsdag 25 september 1990 om 19. 30 uur.

Rouwleiding bvba ” RAOUL”, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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