GELOOFD ZI] JEZUS-CHRISTUS ! Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René - Henri MALAISE

weduwnaar van wijle Mevrouw
Clemence VAN DEN ABEELE

geboren te Nederbrakel, den 29 Maart 1870 en er
godvruchtig overleden, den 21 Augustus 1944,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Mijn levenskracht is uitgeput, mijn dagen gaan
ten einde en het graf staat mij te wachten. Verlos
mij, oHeer, ik stel mijn betrouwen op U. (Job 17)

De wereld en haar begeerlijkheid gaan voorbij,
maar die den wil van .God volbrengt, blijft in
eeuwigheid.

Wat zullen wij .van deze aarde meedragen ?
Onze werken alleen zullen ons in ’t ander leven
volgen, Laten wij daarom het goede doen terwijl
wij nog tijd hebben.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de over-
ledenen te bidden opdat zij van hunne zonden
ontbonden worden,

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank
U voor uwe liefde en goede zorgen, laten wij
vereenigd biijven in onderlinge liefde.

Beminde broeders, zuster en bloedverwanten,
tot weerziens in een beter leven.

Weest mij allen indachtig in uwe gebeden en
gij vooral, mijn broeder missionnaris, gedenk U
mijner aan het altaar.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
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VAN DEN ABEELE;;
De Familién MALAISE, VAN DEN ABEELE, SCHAMP.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen René MALAISE-

Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming
in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen

oprechten dank.
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