In 't midden van ons leven

vergaan wij in de dood.

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

Julien MALFROIDT

geboren te Nederbrakel,
op 9 september 1931 en plotseling overleden
te Lierde, op 26 januari 1983.

De families

MALFROIDT en VAN RUYSKENSVELDE,

danken U voor Uw gebeden en blijken

van innige deelneming.

Druk. De Borre , Lierde - Tel. (055) 42 20 91

« Heer, geef dat ik rust en vrede vind ».

Dit weze het innige gebed dat wij tot
God richten voor hem die de dood heeft
geleden.

Wanneer wij, mensen, niet begrijpend,
treurend om een afscheid, rond een graf
verzameld staan, geve ons hoop en ver-
trouwen deze bede :

« God, Gij die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,
wil hem Uw vrede geven ».

Mijmerend over het leven dat ons wacht
in het hiernamaalse, richten wij ons in
onze hulpeloosheid tot Hem, die een veilige
haven wil zijn voor elk mensenleven :

« Heer, spreek Gij het woord dat mij ver-
troosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan Uw zoon besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij
leeft.

Gij zijt toch de ziel van mijn gebeden ».




