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Een eenvoudig en goed mens is van ons heen-
gegaan. Hij was door elkeen geliefd omdat hij
voor vele mensen een dienstvaardig man was.
Het komt hard aan, nu wij plots tot het besef
komen dat wij hem zullen moeten missen. Hij
was een man van plicht en eer: hij heeft gewerkt
geleden en gebeden en in de donkere ondergrond
van de mijnen gezwoegd voor de welvaart van
zijn gezin.

Thuis heeft hij gezorgd voor zijn schoonmoeder.
Door de liefdevolle toewijding van haar dochter en
schoonzoon mocht zij een gezegende leeftijd be-
reiken. Voor zijn schoonbroer Gentil was hij een
veilige hand.

Wij hebben verdriet, het doet ons pijn zo iemand
te moeten verliezen. Wij vragen de Heer om kracht
en sterkte in deze moeilijke dagen. Wij geloven dat
de dood niet het einde is maar het begin van het
volle leven. Door de verrijzenis van Christus is de
hemel voor alle mensen van goede wil geopend.
Daar is onze uiteindelijke bestemming. Daar zien
wij elkander weer.

Mijn lieve echtgenote, wij waren altijd bij elkaar.
Ik dank u om uw liefde en uw zorg, om uw trouw
en genegenheid. Ik blijf nog dicht bij u. Over de
dood heen blijven wij in liefde verbonden. Mijn
beste familie en geburen, gij allen die mijn vrien-
den waart, dank voor de goede uren en dagen
van vriendschap.

H. Barbara,
patrones van de mijnwerkers, bid voor mij.




Weggaan is iets anders dan het huis vitgaan,
zacht de deur dichttrekken achter je bestaan
en niet terugkeren.

Je blijft iemand

waarop altijd zal gewacht worden...




