De mens 'n weet vandage niet
Wat morgen hem kan brengen,
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen. G.G.
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Die U beminnen, o Maria zullen niet te vrezen
hebben in het uur van de dood. (H.Bernardus)

Het leven van de mens is 'n strijd van de wieg
tot het graf, ieder ogenblik is ’n stap naar de
eeuwigheid, daarom is het goed steeds voorbe-
reid te zijn op de komst van de Heer.

De achtbare overledene leefde stil en eenvou-
dig, zij zocht geen ijdele roem en glorie, maar
vond in haar dagelijkse bezigheden de uitdruk-
king van Cods wil, dewelke zij zo goed moge-
lijk trachtte te volbrengen. Haar heengaan was
onverwacht. De kortstondige maar zeer pijnlijke
ziekte die haar overkwam heeft zij met onder-
werping aanvaard, omdat zij overtuigd was, dat
lijlden met Christus, de ziel loutert en nader
brengt bij haar schepper.

Dierbare moeder, broeders en zuster, richtin
deze zware beproeving uw ogen ten hemel, daar
is troost voor allen die op God betrouwen, daar
vinden we eikander weer. Wil intussen voor mijn
zielerust bidden, zo blijven we verenigd in liefde.
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl,)
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