Het uurwerk wijst ons steeds de tijd
maar niet het uur dat gij schuldig zijt
te sterven,

wees derhalve bereid !

1.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Hendrik MANSSENS

Hij werd geboren te Elst op 15 april 1902
en is godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 8 februari 1987,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Henri bereikte een hoge ouderdom. Volgens
de psalmist wordt een mens soms tachtig na
vele zorgen en pijn. Zo verliep ook het lan-
ge leven van onze jonkman. Twee broers
en twee zusters zetten het familiebedrijf
verder. De kinderen Manssens bleven twee
aan twee broederlijk en zusterlijk bijeen om
't hof leefbaar te houden. Door de tand des
tijds en het verlies wvan broer en zusters
viel de bedrijvigheid stil.

« Stientje » beredderde zich huiselijk tot

hij niet meer kon en na een week, zondag
op zondag, in de Sint-Franciscuskliniek te
Opbrakel zijn leven in Gods handen legde
met goede verdiensten en rijpe vruchten.
Wij bidden U Heer, dat er niets van dit
mensenleven verloren zou gaan, dat dat wat
hij gedaan heeft ten goede mag komen aan
de wereld; dat wat hem lief was geéerbie-
digd mag worden door de mensen die na
hem komen. Amen.

Geachte familieleden, de Heer zegene U
allen. BIijf trouw aan de Heer en zijn kerk.
Zo zien we elkaar weer. Tot dan!

H. Apollonia, onze patrones-martelares,
bid voor ons.

De families
MANSSENS, VAN DE MERGEL,

danken U.

Namis : zondag 1 maart 1987 om 10.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel




