Op U blijft mijn ziel vertrouwen, Heer,
en zij vertrouwt uw woord en uw beloften.

.i.
GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Julia, Palmira MANSSENS

echtgenote van de Heer

Marcel LOMAN

geboren te Strijpen op 20 september 1920 en in de vrede
des Heren ontslapen op 16 mei 1975,
in de St.-Franciscuskliniek te Opbrakel.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Omdat zij een liefhebbende vrouw en moeder was,
heeft zij zacht en kalm de dood aanvaard met hetzelfde
geduld en met dezelfde overgave waarmee zij jarenlang
het lijden en de ongemakken van haar slepende ziekte
gedragen heeft.

Als een goede moeder, aan wie het eigen is niet aan
haarzelf te denken maar alleen aan anderen, heeft zij de
moeilijke uren zo goed mogelijk proberen te dragen
omwille van haar man en haar kinderen. Ook zij wist dat
niemand groter liefde heeft dan wie zijn leven geeft
voor zijn vrienden.

Over onze smart heen, danken wij de Heer omdat Hij
ons zulke echtgenote en moeder geschonken heeft.

Dierbare echtgenoot, wij hadden toch nog enkele jaren
samen gelukkig kunnen zijn. Maar de Heer van het
leven weet best waar ons geluk ligt. Ik dank u voor uw
genegenheid en goede zorgen. In ons gebed blijven wij,
zij het op een andere wijze, innig verenigd in de Heer.
Geliefde kinderen en kleinkinderen, ook voor u ben ik
veel te vroeg heengegaan. Gedenkt hoe ik u steeds heb
liefgehad en u met raad en daad heb bijgestaan. Blijft
mij indachtig in uw gebed.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden zijt, bidt
voor mij. Tot weerziens.

Uw gebed was een grote hulp voor onze dierbare
overledene, uw deelneming een troost voor ons.

Hiervoor betuigen wij u onze oprechte dank:

De Heer Marcel LOMAN,

De Hr en Mw Etienne LOMAN-DE VOS en kind,
De Hr en Mw Noél LOMAN-HAEGEMAN en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen,

haar echtgenoot;

De families MANSSENS, VAN DE MERGEL,
LOMAN en MINCKE,




