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VROOM AANDENKEN AAN
De Heer Alois BULS

echtgenoot van

Mevrouw Andrée ARONS

geboren te Herent op 4 april 1929 en na een
kortstondige ziekte godvruchtig overleden in
het Frans Hospitaal Reine Elisabeth, te Sint-
Agatha-Berchem, op 19 december 1975, gesterkt
door de Genademiddelen van Onze Moeder de
H. Kerk.

Kalm en zacht zoals hij leefde is hij de ge-
lukkige eeuwigheid ingegaan.

De nederigheid en zijn goedaardigheid, be-
zorgden hem de vriendschap van allen.

Door eenieder werd hij bemind, doch wij
allen, die met hem leefden, beseffen maar best
hoe goed hij was.

Vaarwel, mijn beminde echtgenote, ouders en
zuster, ik verlaat u. Hebt dank voor uw liefde
en tedere zorgen waarmede ge me steeds hebt
omringd. Troost u, wij zullen elkander wederzien
in de hemel om nimmer te scheiden.

Mevrouw Alois BULS-ARONS;

De Heer en Mevrouw Frans BULS-MOELANTS
en dochter Paula;

De heer Victor ARONS-+NEUKERMANS;

De families BULS, ARONS, MOELANTS en
NEUKERMANS ,

DANKEN U VAN HARTE.
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A LA PIEUSE MEMOIRE DE
Monsieur Alois BULS

époux de
Madame Andrée ARONS

né a Herent le 4 avril 1929 et décédé en
I'Hopital Francais Reine Elisabeth a Berchem-
Sainte-Agathe, le 19 décembre 1975, aprés une
courte maladie, muni des Sacrements de Notre
Meére la Sainte-Eglise.

Calme et tendrement comme il a vécu est il
entré dans |'heureuse éternité.

La simplicité de son cceur et sa charité, lui
assuraient |'amitié de tous.

Il fut aimé de chacun, mais nous qui vivions
avec lui, nous savons encore mieux, combien
il fut bon.

Adieu, ma chére épouse, chérs parents et
sceur, que je dois quitter maintenant. Bien merci
pour la tendre affection et les soins que vous
me portiez. Consolez-vous, nous nous reverrons
au ciel pour ne plus nous séparer.

Madame Alois BULS-ARONS;

Monsieur et Madame Frans BULS-MOELANTS
et leur fille Paula;

Monsieur Victor ARONS-1+NEUKERMANS;

Les familles BULS, ARONS, MOELANTS et
NEUKERMANS,

VOUS REMERCIENT.




