Mijn beste kinderen, gij waart nog heel jong
toen moeder van ons heenging : dat was voor

Geloofd zij Jezus Christus.

']' mij en voor u een harde slag. |k heb mijn best
gedaan om voor u te werken, om u voor te gaan
Bid voor de zielerust van en te begeleiden in uw verder leven. |k weet
DE HEER dat gij mij daarvoor dankbaar waart.
Beste kinderen en kleinkinderen, met uw kinder-
Gustaaf COLLET liefde hebt gij steeds getracht om door uw

gezellige aanwezigheid mij het leven aangenaam

weduwnaar van Mevrouw Romanie VERNIERS, te maken. Ik dank u daarvoor van harte.

geboren te Momignies op 3 augustus 1905 Blijf dan voor mij en moeder bidden in familie-
en overleden in de Sint-Elisabethkliniek gebed en in uw wekelijkse zondagmis.

te Zottegem op 9 december 1987. H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

- Oudstrijder 1940 - 1945

- Vereremerkt met verscheidene eretekens.

De families
« God, almachtige Vader,
wij geloven en belijden
dat uw Zoon gestorven is
en uit de dood is opgestaan.
Verleen genade, dat Gustaaf
die U in dit geloof gediend heeft
en nu in Christus is ontslapen,
weer tot LEVEN wordt gewekt
en de volle, eeuwige VREUGDE vindt
in onze Heer Jezus Christus,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest

COLLET, BERTRAND,
VERNIERS, MAGINET,

danken U voor de blijken van deelneming.

Namis : zondag 17 januari 1988 om 8.30 uur.

door de eeuwen der eeuwen.
Amen. »

Oudenhoofste Boekhandel, Ten Ede 117 - S.-M.-O.
Rouwleiding Van Asbroeck en zonen - S.-M.-O.
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