Na een mooi leven van arbeid, eenvoud en
spontane goedheid, werd tot een nieuw leven
in de Heer geroepen
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echtgenoot van
Mevrouw Betty Delmotte
geboren te Overrepen op 11 januari 1924 en
overleden te Blankenberge op 22 augustus 1993

gesterkt door het Sacrament van de zieken en
de heilige Kommunie.

“'Vader, vredig en rustig, in de intieme kring
van thuis, ben je naar de overkant gegaan, bij
je grote Vriend de Heer, die je zo dikwijls om
hulp hebt gesmeekt in de pijnlijke dagen van
je ziek zijn''. Zijn leven lang vond Jozef zijn
sterkte en zijn levensmoed in zijn christelijk
geloof. Zijn vriendschap met God was de diep-
ste bron van zijn goedheid en eenvoudige
dienstbaarheid.

Limburg was zijn geboortegrond. In Blanken-
berge, aan het Noordzeestrand leefde hij geluk-
kig. Hij hield van zijn beroep als meester-kok
"traiteur Jozef'', en van zijn klanten, maar ook
van de arbeid in zijn groententuin en van zijn
vrienden aan de gezellige kaarttafel ; maar
bovenal had hij zijn vrouw en kinderen lief,
en zijn lieve kleine Eline.

Met de ziekte die zijn lichaam ondermijnde
heeft hij geworsteld. Zovele keren won hij die
strijd dankzij zijn levenswil, zijn humor, de
bekwaamheid en toewijding van dokters en ver-
plegenden, gedragen door de liefde van de zijnen
en door zijn godsvertrouwen. Tot hij niet meer
kon.

Ook als zieke was hij een mens om lief te
hebben. Hij was zo dankbaar voor allen die
hem bijstonden.

"Dierbare echtgenote, dag en nacht heb je voor
mij gezorgd. Niets was je teveel. Oneindig was
je geduld. Elke lijdenstrek op mijn gelaat heeft
zich diep geprent in je medevoelend hart. Heb
dank voor je grenzeloze liefde. Dank lieve kin-
deren om je trouwe nabijheid en voor Eline
die ik nog in mijn armen mocht dragen''.

Wij bidden dat hij nu mag thuis komen voor
goed in de Vrede van de Heer die hem riep :
"Kom tot Mij, lk zal u rust en verkwikking
schenken''.
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