‘Diegenen die ik zo liefheb verlaat ik
om diegenen die ik liefhad te vinden’

IN MEMORIAM

Hermine Marginet

Weduwe van

ADELIN COOREVITS.

Geboren te Onkerzele op 19 maart 1927.
Overleden in het Sint-Vincentius-
ziekenhuis te Antwerpen

op dinsdagavond 14 maart 2000.

De familie dankt u
voor uw medeleven.

FUNERAL SERVICE VANHOUTTEGHEM

AAN MIJN MOEDER

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,

en voor het al te sluiten,
mij lang in d’ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,

en bij u nederknielen;

mijn knieén bogen niet.

Toen wist ik dat ’k u nimmer
nog iets vergelden kon.

Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.

En ’k voelde diep in 't harte
wat ene moeder is.

WILLEM ELSSCHOT
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