Afscheid nemen van iemand,

is het moeilijkste wat er is.

Men leert het nooit...

maar toch raakt men er niet aan gewend.
(A.D.T.).

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria,
Adolphina MAROYE

echtgenote van de Heer
Achiel BONAMI

geboren te Sint-Martens-Lierde

op 19 november 1931, zachtjes in de Heer
ontslapen in het U.Z. Gent op 21 juli 1992,
gesterkt door de genademiddelen van de
Heilige Kerk.

15 jaren van ziekte. Maria lijdt, klaagt niet,
doet wat ze kan, blijft wie ze is. Moeder zijn
dat is haar credo. Doorgaan, niet stilstaan,
iets maken van de rest van je leven. Vol-
houden. Wachten op betere tijden. Je tweede
kleinkind verwachten en blij zijn dat jij de
meter worden mag. Vertrouwen bewaren in
het leven. Geloven in de goedheid en dat
liefde ook aan jou gegeven is. Daarom dank-
baar zijn, wie al niet ? Je God die zelf weet
dat je te vroeg sterven kan, dat je als mens
kwetsbaar maar kostbaar bent. Je bent maar
stof en klein maar dat is groot genoeg, goed
genoeg, menselijk genoeg voor Hem of Haar.
Wie je ook bent, je mag leven zonder angst.

Mensen om haar heen schenken dit ver-
trouwen. Achiel, Hans, Wouter en Michele.
Kevin, haar eerste lieve kleinzoon. Haar broers
cn zussen met hun troost bij elk bezoek.

Zo leeft Maria 15 zieke jaren maar zonder
angst en nooit alleen. Haar heldere ogen ver-
wachten nog mooie dagen, toekomst vcor het
gezin. Alleen heimwee blijft over als ze ge-
dwongen en uitgeput naar het U.Z. in Gent
moet. Een lange lijdensweg waaraan geen
einde komt tenzij in de rustige overgave aan
de dood. Stil en geruisloos sterft zij als alles
is volbracht. Geen uur te vroeg vanwege pijn
en ellende.

Man en kinderen vertellen over haar met
tranen in de ogen. Tranen van dank om wie
zij is geweest voor hen, tranen van verdriet
om het verlies. De bron van liefde staat nooit
droog. De zetel in de huiskamer wacht tever-
geefs op terugkomst. De leegte van het gemis
weegt zwaar. Hardheid die alleen verzacht
kan worden door de milde gedachte dat iij
nu verlost is uit het lijJden. De vrede die zij
heeft gebracht, beklijft voor eeuwig.

Namis : zaterdag 29 augustus 1992 om 9 uur.

1
Een milde troost was ons uw blijk van

deelneming ; wij danken U hiervoor van harte.

Achiel Bonami,
Hans en Michele Bonami - Loockx en Kevin,
Wouter Bonami.

De families MAROYE - BONAMI.
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