DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Eugeen Victor MARREZ

weduwnaar

uit het 1ste huwelijk van Ida Haustraete
weduwnaar

uit het 2de huwelijk van Clara De Maeyer

Geboren te Nederbrakel op 17 december 1906 en
overleden in het Burgelijk Ziekenhuis te Ronse op
12 februari 1994.

Lid van

de Socialistische Bond der Gepensioneerden

De families:

MARREZ-HAESEBROEK-HAUSTRAETE-
D’HOKER-DE MAEYER-COPPENS,

danken U voor de steun in deze moeilijke
momenten.

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls ontgaan

Je zegt tk ben wat moe

maar op een keer

dan ben je aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)

Wellicht was dit zijn grootste gave: een bruisend
temprament en een moedig mensenhart. Hij was een
man met een onverwoestbaar optimisme. Wij weten
en ervaren dikwijls dat het leven niet op een gonden
schotel wordt geserveerd, en de hardheid warmee
een mensenleven geconfronteerd wordt kan dikwijls
moeilijk om dragen zijn. Ook voor hem waren er
zulke dagen. Al had deze man een schone leeftijd
bereikt, toch komt zijn dood nog onverwacht. Vol
levenskracht en moed vertrok hij van huis en kwam
nooit terug. Ook hier kwam de dood als een dief in
de nacht. Wij blijven hem gedenken als een moedig
mens, een man uit één stuk. De enige zinvolle dank-
betuiging die we hem nu nog kunnen brengen is te
leven naar zijn voorbeeld.
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