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Bid voor de zielerust van

Jean-Baptist MARREZ

zoon van wijlen
Francis en Emma Haesebroeck,

geboren te Nederbrakel op 25 no-
november 1909 en godvruchtig

in de Heer ontslapen in het
St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 1 december 1982, voorzien van
Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

« Mijn ziel verwacht van U ver-
lossing Heer », was het stille gebed,
het hartverlangen van onze overle-
dene.

Vele jaren van het leven van Jean-
Baptist waren beproeving. Door zijn
voorzichtigheid en door de zorgen
en de hulp van zijn huisgenoten,
vooral de laatste 12 jaren van zijn
leven, heeft hij de 73 net mogen
overschrijden.

Een val heeft zijn einde bespoe-
digd. Maar door de kristelijke bood-

schap weten we dat dit einde geen
afsluiten is, maar het ingaan in het
leven bij de Heer waar geen lijden,
geen dood, geen einde meer be-
staat.

Onze genegenheid voor Jean-Bap-
tist die we hebben uitgedrukt in
onze hulp en zorg, in een vriendelijk
woord of een kleine attentie, willen
we nu verder zetten door het enige
dat zijn geluk kan vergroten, name-
lijk een bede tot de Heer.

« Heer, vergeef het menselijk zwak-
ke uit zijn leven en leid hem tot bij
de barmhartige Vader in wie hij al-
tijd zijn betrouwen heeft gesteld ».

Voor uw blijken van kristelijke deel-
neming danken U oprecht de families

Marrez-Haesebroeck.
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