Heer, uw Wil geschiede !
f;
BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffrouw

SYLVIE MARREZ

geboren te Opbrakel op 9 januari 1897 en
godvruchtig overleden te Gent op 15 juni 1961,
gesterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.
IJveraarster van de Confrerie van het H. Hart.

Eenvoudig en oprecht van hart, vreesde zij God
en week zij af van het kwaad. Altijd heeft zij in de
tegenwoordigheid des Heren geleefd en daarom zal
zij bij God ook eeuwig mogen tegenwoordig blijven.

De dood van de rechtvaardige is kostbaar in de
ogen van God. Zjj is kostbaar omdat zij, na een
godvruchtig en verdienstelijk leven, het begin is van
de zegepraal en de intrede in het eeuwig geluk.

God zal de mens loon naar werken geven. Welke
troostende waarheid ! Groot zal dan haar loon zijn,
want haar werken waren onschatbaar : haar leven
heeft zij opgeofferd voor hen, die haar in tijden van
beproeving werden toevertrouwd. Wie kan er na
zijn dood een schoner leven aanbieden aan zijn
Schepper ?

Duurbare familieleden en gij vooral, die ik mijn
aangenomen kinderen mocht noemen, met smart
verlaat ik u, maar mijn hart is vervuld met de hoop
op een vreugdevol en eeuwig wederzien. Hebt dank
voor uw genegenheid. In de hemel zal ik verder

voor uw aller welzijn blijven bidden. Vergeet ook

gij mij niet in uw dagelijkse gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.
R. I. P.

De familie MARREZ,

is zeer erkentelik om uw blijken van
kristelijke deelneming en dankt U.

De Croo, Opbrakel.




