De vrede van de kristelijke dood
is de voorsmaak des Hemels.

+

In Gods Vaderhanden en in uw gebed,
bevelen wij de ziel aan van

Mevrouw Camilla MARROYEN
echtgenote van de Heer Jozef TRONQUO

Geboren te Opbrakel op 26 juli 1912 en
godvruchtig overleden te Ronse

op 23 januari 1988, gesterkt door

de H. Sakramenten.

Het is volbracht... Zo sprak Jezus aan het
Kruis toen Hij zijn leven aan de Hemelse
Vader opofferde. Deze woorden kunnen we
leggen op de lippen van deze eenvoudige
kristene vrouw.

Gods goedheid had haar jeugd gezegend met
een rijke geest en edel gemoed, maar toch
werd ze niet gespaard van beproeving,
kommer en zorg.

Rustig leefde zij met Jozef in hun huisje, het
wel en wee meeleven met de kinderen. Maar
de laatste jaren was haar gezondheid ver-
zwakt en was ze aangewezen op hulp en
Jozef, heeft zijn best gedaan! In goede en
kwade dagen! Zij was Godvruchtig en trouw
telkens wanneer O.L. Heer kwam met de
Hoogdag, was het voor haar een zondag en
het pijnigde haar opdat ze niet meer naar de
kerk kon komen.

Uit haar Godsliefde ontsproot ook een rots-
vast vertrouwen in de godelijke Voorzienig-
heid, die alles ten goede leidt en richt.

Lijden en kruis zijn haar niet gespaard ge-
bleven maar in het licht van Christus’ lijden
en offer heeft zij alles gedragen, zonder
klagen, voor de vooruitgang van kinderen en
kleinkinderen.

Moge zij nu in eeuwige vrede rusten.

Beste Jozef, heb dank voor uw goedheid,
iiefde, maar vooral uw geduld. God lone u.
Mijn kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe
het "wel bedankt” mij steeds op de tong lag
voor de kleinste genegenheid van gelijk wie
maar zeker van u.

Personeel van het Rusthuis te Ronse, bij wie
ik de laatste weken zo’n goede zorg en troost
heb mogen vinden, hartelijk dank.

Goede geburen, dank voor uw hulp, steun
en vriendschap, die van u is uitgegaan.
Moge God er u om lonen.

Familieleden dank voor uw bezoeken,
genegenheid en toewijding. Bidt voor mij.

H. Maria, Hemelse Moeder spreek voor haar
en ons ten beste.
H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

De families MARROYEN, TRONQUO,
DE SLOOVER en DE BUS danken U oprecht
voor uw medeleven en gebeden

Begrafenissen Raoul, Brakel.
Drukkerij De Burck pvba, Gavere.




