*
In geloof, liefde en dankbaarheid gedenken wij

Mevrouw

Maria MARROYEN

weduwe van
de Heer Robert DE CUBBER.

Geboren te Everbeek op 11 november 1903,
en rustig overleden te Brakel-Opbrakel op
3 juni 1984,

voorbereid door het Ziekensakrament.

Lid van K.V.L.V. en de
Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Uw gebeden blijven een steun voor onze
dierbare overledene, uw blijken van deelne-
ming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht :
de families

MARROYEN, DE CUBBER, DE GEETER,
VAN DEN BOSSCHE.

4

Namis : zondag 1 juli om 10 uur. ,

Mis vanwege K.V.L.V. : donderdag 21 juni om
19 uur.

Mama,

Nu liggen je handen voor immer gevouwen
tot een gebed... de slotsom van je ganse
leven : een blijvende getuigenis van je ge-
loof en offerleven.

Eenvoudig, plichtbewust en diep-gelovig ging
je door het leven. Over uw hele persoon lag
een glans van goedheid. Je hebt geleefd en
gewerkt voor het welzijn en geluk van ons
allen. Ge hebt ons geleerd hoe het echte
geluk in de huiselijke kring te vinden is.
Je hebt ons vooral geleerd goed te zijn voor
elkaar. Je man en je kinderen heb je «alles»
gegeven.

Dank ! Je gedachtenis blijft voor ons onuit-
wisbaar.

Heer,

We danken U om mama's liefde en diep ge-
loof, om die goede «thuis» waar we ons
allen zo geborgen voelden.

We bidden U laat mama, samen met papa,
nu tenvolle het eeuwig geluk smaken.

We zullen haar stille aanwezigheid pijnlijk
missen, maar we houden ons vast aan Uw
belofte : «Wie in mij geloofd, al is hij ge-
storven, zal eeuwig leven».

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel




