In deze Adventtijd bidden wij bij het
heengaan van Mevrouw

Maria, Georgine, Louise
MARROYEN

weduwe van Emiel VANDER MAELEN,
geboren te Nederbrakel op 14 september
1910 en godvruchtig overleden in de Sint-
Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op

7 december 1981, voorzien van Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Lid van de KVLV en van de KBG.

Ons aardse leven is maar een droom, de
dood zal het ontwaken zijn, het begin van
de eeuwige werkelijkheid, in God het begin
en het einddoel van ons aardse leven.

Hoeveel mensen zitten gevangen in dui-
zend kleinigheden : =zorgen, angst, verlan-
gens, genietingen, eer- en zelfzucht, iot we
Gods licht zien met Kerstmis, waar de goed-
heid en mensenliefde van onze Verlosser en
Heiland op aarde verschijnt. (Tit. 1,11).

In dat Licht en die Hoop in de liefde tot
God en de medemens heeft de overledene
haar schoon en rijkgevuld leven geweven
in diepe vreugde en zware beproevingen.

Met bewonderenswaardig geduld en onder-
werping heeft zij het offer aanvaard van de
vroegtijdige dood van haar man, die als sol-

daat opgeroepen en uit krijgsgevangenschap
ziek is teruggekeerd. Met een nooit ontzien-
de moederlijke bezorgdheid heeft zij zich
tenvolle ingezet voor haar kinderen. In haar
moederhart lag een onuitputtelijke bron van
geloof, liefde en troost geborgen.

Na een korte ziekte is moeder nu opge-
nomen in Gods eeuwige liefde. Zij ruste in
vrede.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, voor
U heb ik geleefd en gewerkt en zware of-
fers gebracht. Vergeet nooit wat moeder
voor U deed. Houdt uw familieband in ere,
in vrede en eensgezindheid. Dank vooral aan
mijn dochter Agnes voor het vele dat ze
voor mij gedaan heeft. God lone het haar.

Familie en kennissen, leden van KVLV en
KBG, allen dank voor uw vriendelijke gene-
genheid. Tot weerziens bij de Heer.

Namis : zondag 27 december om 10 u.
Gezongen mis vanwege KVLV op woensdag

30 december om 19 u.

De families MARROYEN, DE GEETER, VANDER
MAELEN, HAEGEMAN,
danken U voor uw medeleven in hun rouw.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




