Ons Heer draagt tot het eind der tijden
de bittere pijn van Zijn kruis,

want overal waar mensen strijden

zal God hun smarten mede-lijden

en voeren naar zijn Vaderhuis.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Robert MARROYEN

echtgenoot van Mevrouw
ALICE ROOS,

geboren te Opbrakel op 13 oktober 1913 en
kristelijk overleden te Oudenaarde
op 8 juli 1976,
gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Oud Schepen van de Gemeente Opbrakel
Lid van de B.B.
Oudstrijder van de oorlog 1914-1918.

« Bitterheden allerhande heb ik gekend...
De pijnlijke ziekte die mij lange tijd heeft
ondermijnd, roept mij vroegtijdig ten grave...
O God, ik zegen uw zalvende hand, die mij
treft en uit al mijn ellende mij verlost, nu
mij Uw heerlijkheid tegenstraalt!...

Met een bewonderenswaardig geduld heeft
de betreurde overledene jarenlang ziekte en
kwellingen gedragen. Alhoewel geen volledig
herstel te bekennen was, heeft hij nooit de
moed verloren en trachtte hij verzoend met
het lijden dit zo goed mogelijk te dragen en
het zoveel mogelijk te verbergen om de zijnen
niet tot last te zijn. Het valt hard vroegtijdig
te sterven. Maandenlang zijn er aan vooraf-
gegaan, zonder kontakt met de wereld die
hij nochtans zo lief had. Als landbouwer
heeft hij gehouden van zijn vruchten, het
veld en het vee. In het geboren worden, het

ontluiken en in de groeikracht, in het tot
rijping en tot voltooiing komen van Gods wij-
de en schone natuur heeft hij de wijsheid
ontdekt en zo wist hij hoe alles geleid en
bestuurd werd door Gods zegenende hand.

Dierbare echtgenote Alice, ons leven was
hard en vruchtbaar. Wij hielden spijts alles
van het leven, van ons bedrijf, wetend dat
plichtsbetrachting troost en verdienste geeft.
Dank voor uw begrijpende en helpende zorg
in zoveel lief en leed. Onze kinderen mogen
nooit onze gemeenschappelijke pogingen ver-
geten. De kristelijke opvoeding en een ver-
zekerde positie blijven hun grootste en ze-
kerste waarborg in hun eigen verantwoordelijk
bestaan. Mogen zij hierin de kracht putten
hun vader en moeder te eren en dankbaar
te blijven.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ook voor
U heb ik hard gewerkt en kommervol geleefd.
Met moeder en U allen draag ik de zoete
herinnering mede hoe lief ge voor mij waart
en al gedaan hebt wat in uw macht lag om
mij bij te staan in mijn ellende. Dank aan
allen en voor alles. God zegene en beware
U allen!

Namis : d 1 te 10 uur.

De families MARROYEN, DESLOOVER, ROOS,

GHIJS,
zijn zeer erkenteluk voor uw bluken van
kristelijke en uU.
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