* GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen.

Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mijnheer

VICTOR MARROYEN

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel de 22 Augustus 1876 en
godvruchtiy overleden te Opbrakel de 8 Mei 1951,
Gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de
H Kerk.

Hij was Erelid van de Xaverianengenootschap. en
andere godvruchtige genootschappen,

~Dror—

Hij was waarlijk een deugdzaam man
die de weg van vrede en gerechtigheid be-
wandelde. De goedheid van zijn karakter
won hem talrijke vrienden en de edele ge-
voelens van zijn hart, gepaard met een
aangename opgewektheid en gulhartigheid,
verwierven hem de achting van allea die
hem kenden. De beproevingen die hem
overkwamen aanvaardde hij steeds uit
Gods handen en in zijn ziekte is nooit een
klacht over zijn lippen gekomen.

Hij is een zachte dood gestorven, vol-
komen onderworpen aan de H. Wil van
God. Zalig hij dien de Heer bezoekt en
die de beproeving met ver luldigheid ver-
draagt ; hij zal er door gezuiverd worden
en de kroon des levens ontvangen die
God belooft heeft aan degenen die in zijn
liefde sterven.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor
de vele jaren van trouwe en goede ver-
standhouding die ons leven schoon en ge-
lukkig hebben gemaakt.

Dierbare bloedverwanten en kennissen,
hebt dank voor uw genegenheid, liefde en
vriendschap. Bewaar mijn aandenken in
uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen
op U. i

Mevrouw Victor MARROYEN, geboren
Maria VAN WYMEERSCH ;

De familiéen MARROYEN, VAN WY-
MEERSCH, NOTTEGHEM,
SGHIETECATTE ;

Bedanken U voor de blij-
ken van deelneming in de
rouw die hen treft.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt
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