In vrede leg ik mij neer,
aanstonds sluimer ik in

want Gij alleen, Heer,

laat mij zonder zorgen rusten.

(Psalm 4,9)
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Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Albertine Maria
MARTENS

Weduwe van de Heer Marcel MARTENS

Geboren te De Pinte op 18 februari 1916 en godvruchtig

overleden te Maarke op 26 december 1998, gesterkt door

de H. Sacramenten der Zieken.

Zuster Genoveva, Clarisse Martens.
Marcel Martens,
haar zuster en broer;

De families MARTENS & VERSTRAETE

danken U voor Uw blijken van medeleven en
voor Uw gebed.

Na een lang en rijkgevuld leven is
Albertine op 82-jarige leeftijd in het
rustoord te Maarke overleden.
Het rustoord was haar “thuis”, waar
ze met de beste zorgen omringd werd
door haar broer, haar zuster, de mede-
zusters en het personeel.

En nu is ze onverwacht “thuis”

gekomen bij de Heer.

Daarom bidden wij U God:

Dank voor het dienstbare leven van
Albertine.

Dank voor alle tekenen die zij ons liet
van geloof en verbondenheid met U.

Wij bidden U God, wil haar nu de vol-
tooiing laten beleven van het uitzicht
dat Gij ons geeft in deze mooie
Kerstmistijd door de geboorte van de
Heer.

Geef haar de eeuwig vrede. Amen.
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