De hoge ouderdom is een kroon van glorie op

de weg gerechtigheid te bereiken.
Prov. XVI.
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De families MARTENS, FLAMEE
en VAN MAELDERGEM,

danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Rouwondern. Andries, tel. (054) 4134 63 - 41 58 23

In de vrees des Heren opgegroeid, wandelde
zij, geheel haar leven, op de weg der gerechtig-
heid. Ongeveinsd en rechtschapen van hart, was
zij van elk bemind om haar minzame omgang.
Haar gedachtenis blijft in de zegen bij God en
bij de mensen !

Zalig is zij die de beproeving uitstaat, want,
nadat zij een kroon van doornen, samen met
Jezus en Maria, op aarde zal gedragen hebben,
zal zij voor eeuwig een kroon van glorie ont-
vangen in de Hemel !

Gedurende 62 jaren is zij immer getrouw en
liefhebbend geweest voor haar echtgenoot, en
leefde alleen maar voor haar kroost, altijd de
vrede zoekend, en het EERSTE GEBOD DES
HEREN, te onderhouden, door Hem en haar me-
demensen te beminnen bovenal !

Lange jaren droeg zij de kruisen van het lijden,
met geduld, dat Jezus haar geliefde over te
zenden, tot wanneer Hij haar tot zich heeft
geroepen !

Mijn geliefde echtgenoot, nu ga ik van bij U
heen, om in de armen van de H. Familie te rus-
ten. |k weet dat gij veel verdriet zult lijden bij
mijn heengaan ! Doch, troost U, want onze kin-
deren zullen U bijstaan in Uw leed !

Lieve kinderen, waakt over Uw geliefde papa,
hij zal het nodig hebben! Hebt elkander lief,
want het Leven is toch zo kort ! Vergeet mij ook
vooral niet in Uw dagelijkse gebeden !

Ik druk U-allen nog eens op mijn gebroken
harl dat alleen voor U klopte al de dagen van
mijn Leven !

Vaarwel, al mijn geliefden, en tot weerziens in
de Hemel !
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