Welzalig is de sterveling

die nooit op kwade wegen ging

maar die zijn leven dag en nacht
Gods Wet bewaard heeft en betracht.

+
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mijnheer

HENRI MARTENS

Geboren te Nederbrakel op 5 juni 1878 en
overleden te Opbrakel op 10 september 1962,
gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.

_+_

De ouderdom is een erekroon wanneer die op
de weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.

De dierbare overledene was het type van ons
oude Vlaamse stoere geslacht : hij leefde in Gods
wijde natuur en diende zijn Schepper door vroom
gebed en naarstig werk.

In hem vond men dat Godsvertrouwen en on-
wankelbaar geloof van diepe overtuiging uit vroeger
tijden.

Zijn levensavond droeg hij met voorbeeldig ge-
duld en offerde dagelijks zijn lijden in vereniging
met Gods H. Wil.

Dierbare zuster en familie, samen hebben wij
God gediend, bij Hem zullen wij dan ook elkander
weervinden. Troost U en gedenkt mij in uw gebed.

RERIS P,

De families

MARTENS,
CRAEYE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van christelijke deelneming en danken
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