Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven.

T

Gedenk in uw vrome gebeden
de ziel van de heer

Jozef MARTENS

echtgenoot van mevrouw

Gabriélle Hutsebaut

geboren te Hemelveerdegem op 6 juli
1900 en er godvruchtig overleden op
11 september 1974, voorzien van de
Sacramenten van ons heilig Geloof.

Laten wij God bidden, de gever van
alle goed dat Hij Jozef wil opnemen
in Zijn eeuwig geluk. Bidden wij God
erom en bieden wij Hem aan elk goed
woord, elk goed gebaar, het harde
werk dat de dierbare overledene ge-
durende vele jaren heeft verricht voor
zijn gezin.

In geloof aan Zijn Verrezen Christus
heeft de goede man onze wereld ver-
laten om zijn Schepper tegemoet te
gaan.

Lieve echtgenote, gij waart altijd de
edele vrouw, de voorbeeldige moeder.
Uw goedheid, uw engelachtig geduld,

uw liefdevolle zorgen tijdens mijn lang-
durige ziekte hebben mij dikwijls doen
denken aan God die voor de mensen
alles doet, die hen in Zijn liefde terug
opneemt wanneer zij een zwakheid
hebben begaan, die nooit ontmoedigd
is en Zijn kinderen altijd opnieuw
uitnodigt met zachtheid. Hierboven be-
grijp ik wat gij voor mij zijt geweest.
Uw geloof heeft me dichter gebracht
bij de Heer. De Almachtige zal u lonen
om uw heldhaftigheid. lk dank u dui-
zendmaal.

Beminde kinderen, omringt uw moeder
met genegenheid. Volgt haar edel voor-
beeld na. Biddend voor elkaar zullen
we eens voor altijd terug samenzijn
bij de Heer.

Beste familieleden en vrienden, denkt
aan mij in de Eucharistieviering. Tot
weerziens.

De families Martens, Hutsebaut,
Van Damme, Van Den Bossche,
danken u voor uw blijken van
medeleven en kristelijke deel-
name in hun rouw.

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem




