Laten wij bidden voor

de heer

JULES MARTENS

weduwnaar van mevrouw
Henriette Van Muylem

geboren te Ophasselt op 5 mei 1909 en
godvruchtig overleden in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel op

4 februari 1980, gesterkt door de
Sakramenten van ons heilig Geloof.

De families Martens, Van Muylem,
Machtelinckx en Huysveld

danken U voor uw gebeden en uw blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw.

Uit. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

»” Gedenk, o mens, dat ge stof zijt

en tot stof zult wederkeren ™’

Met deze woorden bestrijkt

de bedienaar van de kerk

op aswoensdag,

het voorhoofd van de gelovigen.

De mens herinnert zich sterfelijk te zijn.
Het leven op deze wereld

is niet van blijvende aard.

Het lichaam gaat de weg naar de
ontbinding.

Maar de mens blijft bestaan.

Bewust van zijn kleinheid,

kijkt hij op naar God.

Alleen van Hem komt redding.

God heeft Zijn Zoon gezonden

om ons van de eeuwige dood te redden.
Door te sterven op het Kruis

en door te Verrijzen

is Hij ons voorgegaan

in een nieuw en eeuwig bestaan.
Jezus is de hoopgevende zon

voor de broze en sterfelijke mens.
Aan Hem dienen wij ons vast te klampen.
Jules heeft geleefd midden de natuur.
Hard heeft hij gewerkt voor zijn gezin.
Dierbare kinderen, samen met mama
blijf ik over U waken.

Blijft eensgezind.

Zorgt goed voor Christineke.

God alleen kan vreugde brengen

in uw leven.




