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LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

Jules, Joseph MARTENS

echtgenoot van Germaine, Maria D'HAENENS

geboren te Deftinge op 17 april 1911 en god-
vruchtig overleden in het Sint-Franciscustehuis
te Opbrakel op 7 februari 1996,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Oudstrijder 1940 - 1945

De families:
MARTENS - D'HAENENS -
D'HAENENS - MATTHYS
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis op zaterdag 2 maart 1996 om 19 uur.

Heer, onze God, wij danken U voor vader die wij
zolang in ons midden mochten hebben. Samen met
moeder was hij een gelukkig man. Hij voelde zich
thuis op het hof en leefde mee met alles wat er
groeide en bloeide. Hard heeft hij gewerkt. Met
eerbied en vreugde kon hij vertellen over het vee
en de vruchten, over de seizoenen, het weer en de
tijd van vroeger.

Met wijsheid en liefde zorgde hij voor zijn gezin, hij
was fier op zijn kinderen en kleinkinderen.

Diep gelovig en vertrouwend op God die ons zo
nabij is in de eenvoud van de dingen en de
schoonheid van de schepping. Zijn dagelijks gebed
samen met moeder was zijn kracht en steun.
Bekommerd met de medemensen, gedienstig om
elkaar te helpen zolang het kon.

Hij leefde mee met gans de parochie en kende
zovele mensen over wie hij altijd een goed woord
had.

Het ouder worden en niet meer kunnen bezig zijn
viel hem zwaar. Gelaten en geduldig heeft hij dat
aanvaard.

Vader, wij danken U voor uw eenvoud en de
oprechtheid waarmee gij ons hebt omringd, voor
uw wijsheid en voorbeeld.

Nu mag hij rusten in Gods vrede en het eeuwige
leven tenvolle bezitten. Wij blijven met u verenigd
in het gebed.

Rouw!. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel




