Moge hij rusten in vrede.

Gedenken we biddend de ziel van
DE HEER

Lucien MARTENS
echtgenoot van Mevrouw Germaine CLAEREN

geboren te Ronse op 26 januari 1932
en er overleden op 3 oktober 1989.

Na dit te vroege en ook plotse heengaan van deze
man, kijken we spontaan terug op dit leven, dat ge-
kenmerkt is door eerst goede en later kwade dagen
door ziekte en zwakheid.

Hierover kunnen wij, mensen, niet oordelen en zeker
niet veroordelen, maar moeten wij allen in eigen hart
kijken en dan zullen we merken dat er bij iedere mens
goede en kwade dagen zijn. De dichteres Alice Naon
wist dit goed te beschrijven :

't Is goed in 't eigen hart te kijken
nog even voor het slapengaan,

of ik van dageraad tot avond

geen enkel hart heb zeer gedaan.

Of ik geen ogen heb doen schreien,
geen weemoed op een wezen lei.
Of ik aan liefdeloze mensen

een woordeke van liefde zei.

En voel ik in het huis mijns harten,
dat ik een droefenis genas,

dat ik mijn armen heb gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was.

Dan voel ik op mijn lippen

die goedheid als een avondzoen.
‘t'Is goed in 't eigen hant te kijken
en z6 zijn ogen toe te doen.

A.N.

Germaine CLAEREN, zijn echtgenote;

Dirk en Tania MARTENS - PLATTEAU,
Eric en Katrien MARTENS - VANDERBEKEN,
zijn kinderen;
Pieter en Bruno MARTENS, zijn kleinkinderen;
Marcel(f) en Anna MARTENS - VANDENDAELE,
zijn moeder;
Adolf en Anna(f) CLAEREN - DE WAELE,
zijn schoonvader;

De families MARTENS - VANDENDAELE en
CLAEREN - DE WAELE

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Rouwleiding Devos. Ronse.




