-l- Over Toscane
weelt 't avondlicht een mantel
van weemoedigheid.

De zon is leven
en dood voor de kristallen
in 't bedauwde gras.

Paul Van Keymolen

In onze dankbaarheid
en in Gods liefde blijft verderleven

De Heer

Marc Martens
echtgenoot van Mevrouw Cecile BESARD

Geboren te Etikhove op 27 februari 1937
en er godvruchtig overleden in zijn huiselijke kring
op 16 juli 1996,
gesterkt door de sacramenten der stervenden.

Cecile Besard, kinderen en kleinkinderen,
De families Martens - Goeminne en Besard - Gauquier,
danken U voor uw blijken van meeleven en gebed.

«Mamaatje, ik dank je voor de mooie tijd die we samen
mochten doorbrengen ; een tijd vol leuke herinneringen.
Er waren ook moeilijke momenten, maar samen konden
we die aan, als een hecht team.

Toen kwam het noodlot. Dit hadden we niet voorzien,
geen van beiden. Het werd een tijd van vallen en opstaan,
van pijn en leed. Maar jij stond klaar voor mij, elke dag,
ieder uur, elke minuut, je was mijn toeverlaat, mijn
houvast. Dank je.

Kindjes, ik heb altijd geprobeerd het beste voor jullie na te
streven. Hopelijk is het me gelukt. Ik denk van wel.
Kindjes, nu vraag ik jullie één ding : Draag zorg voor ons
moederke, voor jullie kindjes en voor elkaar. Ik was er zo
graag bij geweest...

Mamaatje, kindjes, dierbare familie en kennissen, nu ben
ik moe en moet ik afscheid nemen, althans voorlopig...
Tot weerziens.»

Marc.

Namis in de parochiekerk van Louise-Marie
op zaterdag 10 augustus 1996 om 19 uur.

Uitvaartverzorging Devos, Ronse




