O. Kruis van Jezus, in uwe schaduwe wil ik rusten
en hopen,

Bid voor de ziel

van Mevrouw

MARIE-ELODIE MARTENS 4

echtgenoote van Minheer

EUGEEN MARTENS

geboren te Deftinge den 25 Mei 1871 en godvruchtig
overleden te Sint Martens-Lierde den 5 October 1943,
Lid van den Bond van het H, Hart en de Confrerie
van de H. Barbara
Versterkt door de H. H, Sacramenten der stervenden.
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BEDANKEN.

De betreurde afgestorvene die in den vrede des Heeren
is heengegaan, is waardig te leven in onze gedachtenis
als een toonbeeld van christene echtgenoote, zorgzame
en waakzame moeder en van een onberispelijken en on-
schuldigen levenswandel,

Van jongs af in de deugd opgevoed deed zij een
sterk geloof en een innigs godsdienstigheid samen gaan
met vlijtigen arbeid en trouwhartigen omgang, Voor den
rechtvaardige is de dood als een slaap; sterven is het
ballingschap verlaten voor de eeuwige plaats van rust, de
aarde voor den hemel, het gerelschap der menschen voor
da gemeenschap der engelen en der heiligen.

O Maria, op U heb ik miin betrouwen gesteld. wees
voor mij de deur des Hemels.

Beminde echtgenoot, mijn sterven zal u piinliik vallen
maar ween als christen, weldra zullen wij malkander weer-
zien en miets zal ons geluk dan nog hinderen, En gij
lieve Kinderen, gaat voort op den weg waar ik u geplaatst
heb, herinnert u altijd de lessen van Moceder, bemint
uw vader al de dagen uws levens en weest mij indach-
tig in uwe gebeden,

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d afl),

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid,

(300 d. afl)
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Nederbrakel Druk, Wwe, O Surdiacourt

kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Jules MISEREZ-MARTENS en kinderen

Mijnheer en Mevrouw Albert MARTENS-MISEREZ en kinderen
Mijoheer en  Mevrouw Arthur MACHTELINCKX-MARTENS en

Mijnheer en Mevrouw Valére DE VUYST-MARTENS en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf VAN EFSBEEK-MARTENS en kind;

Mijnheer en Mevrouw Victor FOUBERT-MARTENS :

Mijnheer Eugeen MARTENS ;

h



