“We zullen het huis des Heren binnengaan. ,,
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Bid voor de Ziel

van Mevrouw

MARIE-EULALIE MASSELANG

weduwe van Mijnheer

VICTOR LAUWERS

geboren te Nederbrakel de 13 Januari 1881, en
aldaar godvruchtig overleden de 6 Februari 1953,
Gezalfd met de H. Olie,

Lid van de Derde Orde en van de Confrerie
van de H Barbara.
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Christus heeft ons geleerd steeds bereid
te zijn in dit leven, want de dood komt on-
verwacht en plotseling. Wie christenmens
is houdt die waarheid voor ogen en maakt
zijn leven verdienstelijk voor de eeuwig-
heid. Alles immers laat men na hier op aar-
de, het zijn enkel de verdiensten, die in
aanmerking komen bij God

De overledene was godsdienstig, werk-
zaam en oprecht, gehecht aan het volbren-
gen van haar christelijke plichten, Voor-
al hield ze de Zondagsmis in eer, zelfs als
haar gezondheid het niet toeliet, zou ze
alles wat mogelijk is gedaan hebben om
toch maar de H, Mis te kunnen bijwonen.
Daarom kan men nu ook gerust zeggen:
al kwam de dood geheel onverwacht ze
zal zeker niet onvoorbereid geweest zijn,
De overledene was immers zeer stipt om
aan God te geven wat Hem toekwam,

Beminde kinderen zo geheel plots kwam
mijn scheiden van bij U, Graag zou ik nog
wat met U willen blijven leven hebben.
Hoewel de ziekte dikwijls met het ergste
gedreigd heeft, waren we telkens weer blij
als het gevaar van sterven ygeweken was.
Nu echier heeft O. L. Heer het anders ge-
wild, In die droeve ogenblikken moogt ge
nog gelukkig zijn dat ge nog kunt bidden,
viadt daarom Uw troost bij O.L, Heer. Ik
dank u allen om uw geuegenheid en liefde,
samen met vader vraag ik nu dat God u
overvloedig zou mogen zegenen,

Beminde broeder en familie. voor uallen
wil ik een voorspreekster zijn bij God,
vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN HOORDE-
LAUWERS en kinderen Lucienne en Monique;

Mijnheer Jozef LAUWERS ;

Mijnheer en Mevrouw Frans VERBELEN-LAU-
WERS en kinderen Marcel en Robert ;

Mijnheer en Mevrouw Albert LAUWERS-DE
RIDDER en kind Julienne ;

De Familiecn MASSELANG, LAUWERS en
VAN DE WATTYNE ;

zeggen U hartelijk dank om de
blijken van deelneming en gebed.

Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt




