Wanneer dit kleed wordt afgelegd

en onze stede wordt geslecht,

Heer Jezus, als wij voor U staan :

doe ons het nieuwe lichaam aan

dat Gij bereid hebt op uw kruis,

een nieuwe aarde wordt ons huis.
(T. Naastepad)

Bid voor de zielerust van de Heer

MAURICE MATHIJS

weduwnaar van Mevrouw
ELIZA DE BAERE

geboren te Kruishoutem olp 13 februari 1895
en er zacht in de Heer ontslapen

op 17 juni 1982,

gezalfd door het sacrament der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

God mengt de vreugde van dit leven
met pijn

opdat wij uitzien naar een ander leven
dat in heerlijkheid alles overtreft.

Ook Maurice heeft deze pijn gekend.
Na tien jaar huwelijk

verloor hij zijn echtgenote

en stond alleen

voor de opvoeding van vijf kinderen.

Zijn geloof —

grond van zijn optimisme —

en zijn nooit aflatende werkkracht

hebben hem door de moeilijkheden geleid.

Hij mocht de vreugde beleven
zijn kinderen allen gelukkig gehuwd te zien

en bij hen opgenomen te worden
midden tussen de jeugd
die het hart van een mens jong houdt.

Heer,

in uw oneindige wijsheid

zendt Gij ons beproevingen over
om ons te sparen

voor het leven dat komen moet.

Vergeld nu Maurice
de pijn en de eenzaamheid
die hij in dit leven dragen moest.

Laat hem geborgen zijn
in de onuitputtelijke liefde
van uw goddelijk hart.

Jozef en Marie-Jeanne MATHIJS-GHIJSELINGS
en kinderen,
René en Maria BOONAERT-MATHIJS en kin-

deren,
Gabriél en Clara MATHIJS-DE CUYPERE en

kinderen,

Jules en Hilda BOONAERT-MATHIJS en
kinderen,

Gilbert en Rosette MATHIJS-ROGGE en kin-
deren,

De families MATHIJS-GOEMINNE en
DE BAERE-VAN DE PUTTE,

danken u voor de gebeden
en blijken van deelneming.
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