GELOOFD ZI] JEZUS.-CHRISTUS. Amen

+ BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ALFONS MATTHIJS

' Echtgenoot van Mevrouw

Marguerite VAN DAMME

Geboren te St.-Maria-Lierde, de 6 Juli 1901 en er
onvoorziens overleden de 30 Mei 1951.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
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De dood komt als een dief in de nacht.

Gelukkig de mens die altijd bereid is om voor ziin
Rechter te verschiinen. Aan hem zal de Heer zeggen:
Kom goede en trouwe dienaar treed binnen in de
eeuwige vreugde des Hemels.

Onze duurbare overledene was een eenvoudig,
rechtgeaard en werkzaam man... - Een liefdevolle
echtgenoot en een goede vader. Daarom was hij
bemind van vrouw en kinderen, en geacht door al
die hem kende.

Duurbare Echtgenote, Kinderen en Familieleden,
ons scheiden is zo plots gekomen. Het is de H.Wil
van God dat het zo moest gebeuren. Laten wij er
ons bij neerleggen. Zoek uw troost in het gebed en
in het doen van uw plicht. Eens zien we mekaar
weer hierboven. Vergeet mij niet in uw gebed.

H. Hart van Jezus ontfermt U onzer (300 d. aflaat)
Mijn Jezus, Barmhartigheid (300 d.afl.)

De Familién Matthijs, De Turck, Van Damme en De Mulder,

Mw Alfons Matthijs, geboren Marguerite Van Damme ;

Mijnheer Jozef Matthijs ;
Mijnheer Joél Matthijs ;

DANKEN U voor Uwe deelneming

en gebeden in onzen rouw,

Druk O. Schautteet-De Keyser Trapstr. Sottegem




