Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwig leven.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Alida MATTHIJS

Weduwe in eerste huwelijk van

ARTHUR VAN DE WIELE

en in tweede huwelijk van

ALFONS DE HENAU
geboren te Ophasselt op 22 november 1893 en er
zacht in de Heer ontslapen op 5 maart 1970,

gesterkt door de laatste H.H. sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

De brave vrouw, de goede moeder
beklage niemand, want zij is

vol deugden, naar den Deugdvergoeder
verhuisd, uit 's werelds wildernis.

Mijn kinderen, ik heb u al

wat geeflijk was gegeven,

mijn werkzaamheid bij dag en nacht,
mijn liefde, en’ ook mijn leven. (G.G.)

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d.)

Weduwe Emiel GOUDEPENNE-Lucie VAN DE
WIELE en kinderen,

Roger DE HENAU-DE TURCQ en kinderen,

De families MATTHIJS, VAN DE WIELE,
DE HENAU en PENNEWAERT,

danken U oprecht voor al uw blijken

van deelneming in hun diepe rouw.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.




