ZALIG AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN

Mevrouw

MATTHIS BLONDINA

Weduwe van Mijnheer

ALPHONSE DE ROOVER

Geboren te Galmaarden de 20 oktober1 883 en god-
vruchtlg overleden te Everbeek op 6 september1969
Voorzien van de laatste H.H Sacramenten.

e

Denk aan het eeuwig leven. Verhef uw ogen

en aanschouw onophoudelijk Degene die in de
hemel heerst, want het leven zal u niet ontno-
men maar in een beter veranderd worden.
We bewenen u omdat gij in alle omstandighe-
den voor ons 'n voorbeeld van toewijding zijt
geweest en u zelf wist te vergeten voor ons ge-
luk. :

Tot Wie zou ik mij kunnen wenden om Uw
barmhartigheid af te smeken, mijn God, dan tot
onze eenige Verlosser, die, gezeten aan Uw
rechterhand, onophoudelijk voor ons tot U bidt.

Duurbare familieleden, vrienden, kennissen:
ik dank u voor uwe tedere zorgen tijdens mijn
laatste levensjaren. God de loner van alle
goed zal het u vergelden. Wees mij steeds in-
dachtig in uw gebeden.

Drukkerij ROSIER - Galmaarden

De familién MATTHIJS en DE ROOVER.

Zeer gevoelig aan de genegen blijken van innige deelne-

betoond in hun piinlijke rouw, maar vooral getroost

ming,

danken

door uw gebeden voor de dierbare afgestorvene,

U van harte




