dit weze u een vroom aandenken
en een uitnodiging tot gebed
voor haar eeuwige rust

in de schoot van de Vader

in wiens voorzienigheid

ze onvoorwaardelijk heeft geloofd,

wil in uw hart de dankbare herinnering
bewaren aan

MEVROUW ELISA MATTHIJS

weduwe van de heer

ALBERT WATTE (f 1962)

zij werd geboren te St.-Maria-Lierde op
12 februari 1907 en is rustig en in vertrouw-
volle overgave van ons heengegaan te Gent
op 23 november 1983.

voor uw aanwezigheid

voor uw vriendschap

voor uw blijken van medeleven
en voor uw gebed

danken u de families
Watté - Matthijs.

drukk. flandria, zwalm

zij was zo schoon dat géén haar kan vergeten,
en lief, alsof zij immer had geweten
dat zij een beeld moest zijn
van liefde en pijn...
(M. Van Gavere)

gij zijt in diepe rust...

bij 't schemerlicht der dingen.
gij leeft aan verre kust,

uw glans blijft onberoerd
waar wind noch adem roert
en sterren 11 omzingen.

ij blijft ons blank geluk.
want nimmer kan dec tijd
uw lichtend beeld doen tanen,
tot God onz' ziele plult
en leidt waar gij thans zijt,
bevrijd van 's werelds wanen.
(H. Melen)

vaartwel... en blijft in ons gemoed,
0 moeder, teder blomme zoet,
gebloeid staan, en, bij God den Heer,
0 moeder lief... en sterft niet meer.
(G. Gezelle)




