Gelukkig de dienares die de Heer bij zijn

komst wakende vindt.
St. Lucas.

Bid voor de ziel van
MEVROUW

ELISABETH, MARIA MATTHIJS
echtgenote van Arthur BREWEE

geboren te Denderleeuw 30 Juni 1895 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Aalst de
18 Augustus 1966, begenadigt door het sacrament
van het H. Oliesel.

De weg naar het graf is altijd open : elk uur,
elke minuut kan de tijd uit zijn, kan de eeuwig-
heid beginnen.

\i.,5 is de curisten die zo leeft; zoals hij bij
zi;n dood wenst bevonden te worden.

Eenvoudig, oprecht en Godvrezend week zij
steeds af van het kwade. Zij waakte over haar
liuis_ezin en heeft haar brood in ledigheid niet
geéten. Gij bemint ons Heer, ook dan wanneer
Gij lijden in ons leven laat komen, en daarom
zeggen wij : «Vader, Uw wil geschiede op aarde
als in de hemel».

Mijn duurbare echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, zusters, schoonzusters en schoon-
broeders, gij weet hoe groot mijne liefde voor U

was : daarom brengt mij door uwe gebeden tot
Huis des Heren, waar het goed is te leven,
zonder droefheid, zonder pijn.

Gij allen die mij duurbaar waart gedenkt U
mijner in uwe gebeden.
Tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U

De heer Arthur BREWEE haar echtgenoot

De heer en mevrouw BREWEE-HENDRICKX
en kind

De heer en mevrouw Gaston PRAET-BREWEE
en kinderen

De heer en mevrouw Petrus PRAET-BREWEE
en kind

De familién MATTHIJS, BREWEE,
DE DUFFELEER, MERTENS
en IMPENS

Zeer ontroerd door de blijken van deelneming

hun betoond, betuigen U hun oprechte dank.
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