'n Schoon, eenvoudig mensenleven ...

zo boordevol meeleven in dienstvaardigheid ...
zo vroeg naar het Vaderhuis .... maar

hij was bereid ...

-‘.

Gedenk in uw gebed
de heer

Gaston MATTHYS

zoon van wijlen
Jean-Baptiste Matthys en Clemence De Beck

geboren te Deftinge op 26 december 1912 en
vroom naar de Verrezen Heer teruggekeerd te
Deftinge op 31 augustus 1978, gesterkt door de
HH. Sacramenten.

GOD ONZE VADER ...

dank om dit eenvoudig, christelijk en goed-
hartig leven voor zijn broers, zusters, voor gans
de familie, voor geburen en kennissen. Hoe
meelevend was Gaston met alles begaan. Hoe
genoot hij op zijn beurt van allen het volste
vertrouwen, de genegenheid en eerbied. Steeds
met een vriendelijk en bemoedigend woord vol-
bracht hij zijn dienst voor God en de evenmens,
altijd bekommerd om het welzijn van de anderen.
Dit alles gebeurde in stille eenvoud.

De herinnering aan zijn leven, zijn bidden, zijn
manier van lijden, zal voor allen die hem ge-
waardeerd hebben een wegwijzer zijn dat God
voor ons het énig goede is dat leidt tot een
blijvend leven.

DANK VADER ...

om het gelovig zijn dat Gaston steeds sterk
hield bij vreugde en bij lijden. Hoeveel kracht
heeft hij kupnen putten in dit biddend ontmoeten
in blijdschap en pijn die ook zijn leven door-
kruisten. Die gebedsmomenten staken er tussen
als vele dankbetuigingen om heerlijke familie-
vreugd. Dan kwam de harde dag dat de zon in
zijn leven onderging. Donkere wolken pakten
samen, en machteloos moest Gaston en zijn zo
toegewijde omgeving toezien hoe vriendschap en
genegenheid zwaar beproefd werden tot alles
biddend was volbracht ...

GOD ONZE VADER ...

help zijn broers, =zusters, schoonbroer en
schoonzusters,de vele familieleden, ook de goeie
mensen die hem dag en nacht bijstonden, dit
pijnlijk heengaan van Gaston te verwerken.
Weze het harde offer van deze vroegtijdige
scheiding een dank om al het schone uit dit
leven, een troost en moed om zijn voetspoor te
volgen, en een krachtig geloof deze geliefde
broer niet meer te zoeken onder de doden, maar
onder de levenden ... voor eeuwig bij God en
bij hen die hem in de familie Matthys zijn
voorgegaan ...

Heer, Geef hem de eeuwige rust ...

De families MATTHYS en DE BECK

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene. Dank U.

Uitg. Miserez, Deftinge




