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Bid voor de ziel van
MIJNHEER

Georges MATTHIJS

echtgenoot van Mevrouw
Irma Maria VANCAUWENBERGE

geboren te Everbeek op 12 augustus 1911 en er
overleden op 19 november 1967, voorzien van
de H.H. Sacramenten der Zieken.

OUD-STRIJDER 1940-45
OORLOGSINVALIDE 1940-45

In eenvoud met grote trouw en zorg heeft
hij geleefd voor God en zijn gezin. Een zware
en onverbiddelijke kwaal heeft hem als overval-
len. Pijnen en smarten heeft hij moedig verdra-
gen, onderworpen aan Gods H. Wil. Hij zag
de dood naderen maar heeft ze aanvaard en ze
is voor Hem geworden de troostvolle waarheid,
de dood is de overgang naar een beter leven,
één met Christus in de dood, één met Hem in
de Verrijzenis.

Beminde echtgenote, God vraagt offers. Hij
neemt weg degene die wij het meest beminnen.
Liefste kinceren lenigt de droefheid van uw
moeder en weest haar steun.

Mijn innig geliefde moeder, ik ken uw ge-
bed : "God gaf, God nam, zijn H. Wil zij ge-
zegend.”

Dierbare zusters, schoonbroeders, familieleden,
bloedverwanten en vrienden, vaartwel tot hier.
boven in het Eeuwig Leven. Allen dank ik voor
uw liefde en zorgen, bidt voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer !

De familiéen MATTHIJS, VANCAUWENBERGE,
VANDENBOSSCHE en VAN DE VELDE,

betuigen hun oprechte dank voor Uw blij-
ken van deelneming en gebeden.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.




