Gedenk in uw gebeden de ziel van
MEVROUW

Germaine MATTHIS
weduwe van de Heer René DE BACKER,

geboren te Everbeek op 12 oktober 1900 en
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel in
de St.-Franciscuskliniek op 13 maart 1981,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was eenvoudig en rechtschapen, kende
alleen maar de weg van haar plicht. Eerlijk
en goed was zij voor al wie rond haar was.
Ze hield van het leven, maar steeds was ze
bereid het te geven wanneer God het zo zou
schikken.

Heer God, doorheen onze droefheid willen
wij U danken omdat we zo een goede moeder
gehad hebben. Met vertrouwen bidden we dan
ook dat de Heer haar moge vergeven voor
haar tekorten en haar duizendvoudig belone
voor het vele schone en goede in haar leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, graag
was ik nog enkele jaren bij U gebleven. De
Heer geeft en neemt, zijn naam weze geze-

gend. Bidt nu tot God dat Hij mij barmhartig
weze en mij opneme in het hemels Vaderhuis.
Ik dank U voor uw trouwe liefde en genegen-
heid.

U ook mijn beste vrienden en geburen, vraag
ik om een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

De families MATTHIJS, DE BACKER,
VAN CAENEGEM, DE PESSEMIER,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel.
Druk J. De Vleeschouwer-Hoste & zoon, Brakel




