BID DE HEER OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Henri MATTHYS

weduwnaar van Mevrouw Clara Vandenabeele,

geboren te Everbeek op 9 oktober 1898 en
godvruchtig overleden te Deftinge op 23 juli
1987,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Allen die de overledene gekend hebben zullen
de herinnering bewaren van een goed en
rechtvaardig man. Zijn lijden en zware mise-
rie die hij moedig en onderworpen uit Gods
hand aanvaarde werd voor hem een echte
zielsloutering.

Gelukkige kinderen die zo een vader moch-
ten bezitten. Gestorven blijft hij een licht-
baken voor het leven en een leidraad om te
doen « zoals vader het ons leerde ».
Vaarwel mijn kinderen en kleinkinderen. Gij
waart de enige reden waarom ik nog aan
het leven hield. Bewaar mij in uw liefde...
bewaar mij in uw hart. lk vraag U geen tra-
nen maar hulp door uw vurige gebeden.

Beste familieleden en vrienden, schenk mij
een gedachtenis en ook een vurig gebed.
Jezus, Maria en Jozef, b.v.o.

De families

MATTHYS, VANDENABEELE
COSYNS, KINDT,

danken U.

Namis : zondag 23 augustus om 10.30 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel




