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Gedenk in een vroom gebed
de ziel van Mevrouw

LUCIENNE MATTHYS

weduwe van de heer
GEORGES VAN DER SCHUEREN

Ze werd geboren te Deftinge, op 17 maart
1919 en is godvruchtig naar de Heer ge-
gaan op 19 mei 1979 te Geraardsbergen,
voorbereid door de HH. Sacramenten.

Lid van K.V.L.V. en Christen bond voor
Gepensioneerden.

Dankbaarheid verandert de pijn der herinne-
ringen in stille vreugde...

« Hemelse Vader,

doorheen onze rechtmatige droefheid,
kunnen we niets anders dan U danken

voor het eenvoudige, werkzame en gelovige
leven van Moeder.

Hard was de ontmoeting met het Kruis,
versterkend en zalvend de goedheid van de
omgeving.

We geloven vast dat zulke moeders

nu verder leven in de liefdevolle
geborgenheid van Uw Vaderhuis »...

Lucienne leefde rustig stil en eenvoudig. Samen
met haar geliefde echtgenoot, beoogde ze enkel
een verzorgde en christelijke opvoeding voor
haar kinderen. Te vroeg werd haar echtgenoot

haar ontnomen. Moedig ging het verder. De sle-
pende pijn ondermijnde medogenloos haar werk-
zaamheid en attentie voor zorg en toewijding.
Het werd een lange en harde kruisweg. Haar
verdere steun ging naar de Heer in gebed en
Sacramenten.

Hare kinderen, haar broer, en goeie zielen
onder de geburen, wisten haar eenzaamheid af
te wisselen met een woord van troost en een
daad van begrip en hulp. Ze voelde aan dat haar
taak af was. Altijd een goeie wenk en raad voor
haar omgeving. Steeds groeiend vertrouwen in de
Heer, die zalft waar het leven hard toeslaat. De
pijn legde de trekken van een diepbedroefde
moeder. Nu ligt de rust op haar gelaat... want
alles heeft ze goed gedaan. De Heer zal oorde-
len. Maar wie haar kende bewaart het schone
beeld van een sterke vrouw die haar leven heeft
geofferd als een dienst voor de anderen.

Geliefde kinderen en kleinkind, het grootste
offer was voor mij nog u zo vroeg te moeten
verlaten. Mijn gebed, en mijn laatste wens :
leidt uw inspanning naar het leven zoals het u
werd voorgehouden en voorgedaan. Draagt zorg
voor nonkel Albert, die zijn leven als een brede
hulp tot het lukken van uw toekomst heeft bij-
gedragen.

En allen die me lief en dierbaar waren...
vaartwel... we bidden voor elkaar.

De families VAN DER SCHUEREN, MATTHYS,
DE VOS en D’HAENENS,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming.
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